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Redactiewoord:
Als ik aan dit voorwoord begin is de Goedheiligman
bezig aan zijn intocht in Haaksbergen. Dit is het laatste
blad van 2024. Gelukkig hebben we behoorlijk wat
kopie ontvangen. Er waren in de afgelopen periode
de nodige activiteiten. Wij kijken terug op de
Kennedymars, de viering van de 27e DDWW
verjaardag. Samen gingen we met de vereniging met
de bus naar Epe. Twee weken later hielden we de
jaarlijkse klootschietwedstrijd met de HWU en DIO. Ook
zijn er enkele verslagen van gelopen wandelingen.
 
Verder kijken we in dit blad vooruit naar de activiteiten
binnen onze vereniging in de eerste maanden van
2025. Het jaar waarin wij als wandelvereniging 80 jaar
bestaan. De vereniging werd op 19 september 1945
opgericht.
 
Een hele leeftijd voor een wandelvereniging. Hopelijk
is ons nog een lang leven beschoren. We hebben nu
nog een redelijk aantal leden. Maar zoals zo veel
verenigingen is het krijgen van veel bestuurs-,
commissieleden en vrijwilligers ook een noodzaak!!
Ook de Wandelkring DIO heeft hier last van. Samen
de toekomst in!!!
 
In dit blad staan de eerste wandelingen in 2025 weer
vermeld. Uiteraard vinden jullie in dit blad de agenda.
Zet de belangrijke data in uw agenda van 2025.
 
De redactie wenst u veel leesplezier. Ook hopen wij
veel kopie te mogen ontvangen voor het eerste
nummer van de 57e jaargang van ons blad.
Wij zouden uw kopie en foto’s graag ontvangen
voor maart 2025, zenden naar redactie@wkdio.nl
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Oproep:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de
jaarlijkse verloting tijdens de Sinterklaaswandeling
willen gaan oppakken.

Wat houdt dit in? De Haaksbergse middenstand
benaderen voor het beschikbaar stellen van
prijsjes. De prijsjes nummeren en de enveloppen
vullen met dezelfde nummers.
Op de dag(en) van de wandeling de verloting
houden. De huidige vrijwilligers willen jullie
uiteraard wel op weg helpen hoe één en ander
werkt.

Dus wil je dit gaan doen meld je aan bij het
bestuur, immers vele handen maken licht werk.

3



Van de bestuurstafel:
Het bestuur heeft in de afgelopen periode vergaderd op 19 september en 28 oktober.
 
Bij onze vergadering van 19 september is Hennie Horst aangeschoven om ons bij te praten over de stand
van zaken m.b.t. de grote Twentse midwinterhoornwandeling. Samen met Anny Hilderink en Benny ter Huurne
zijn zij namens de wandelkring DIO betrokken bij de organisatie waar de Haaksbergse midwinterhoornblazers
het voortouw in hebben. Afgesproken wordt dat ook Jan Overbeek de vergaderingen van deze organisatie
zal bijwonen om de lijnen met het bestuur kort te houden. Tot nu toe is er al veel werk verzet door de organisatie
en zo hier en daar moeten nog wat puntjes op de i worden gezet.  Deze grote Twentse
midwinterhoornwandeling vindt op 22 december plaats in Buurse.
 
Op 7 oktober is er een vrijwilligers informatiebijeenkomst geweest in het Hagen namens de gemeente
Haaksbergen en het sportakkoord, hier zijn Hennie Klootwijk en Jenny de Pijper geweest en Jan Overbeek is
daar namens het IVN. Onderwerpen die aan de orde kwamen, hoe bereik ik de jonge vrijwilligers, hoe komen
we aan sponsoren en hoe kunnen we als bestuur samenwerken met andere besturen.
 
We bespreken de komende activiteiten zoals de busreis naar Epe en het klootschieten met de HWU. Voor wat
betreft de Sinterklaaswandeling en de Kerstwandeling praat Hugo ons bij als zijnde vertegenwoordiger van
het bestuur in de CWE en Jenny informeert ons over de try-out van de jaarlijkse verjaardag van de DDWW die
dit jaar bij café Halfweg in Beckum wordt gehouden.
 
In onze vergadering van 28 oktober blijkt gewoon dat alles loopt. De DDWW heeft tijdens de viering van haar
verjaardag afscheid genomen van Harm van ’t Ende als organisator van deze jaarlijkse verjaardag, een
fietsroute in elkaar zetten naar het vertrekpunt van de wandeling en daar dan ook nog een wandelroute
uitzetten. Zijn taken worden overgenomen door Jozef Klein Kiskamp en Dinant te Kiefte.
 
Voor wat betreft de beheercommissie is te vermelden dat er stappen zijn ondernomen om de radiator in de
grote zaal terug te gaan plaatsen en is er afgesproken dat er voor 2025 geen prijsverhogingen zullen worden
doorgevoerd voor de huur en de consumpties.
Het schilderen van de buitenzijde van het gebouw zal pas gaan plaatsvinden als alle werkzaamheden aan
het ’t Kempke zijn voltooid en dan zal ook een aanvang worden gemaakt voor het veilig kunnen stallen van
de fietsen.
 
Een aandachtspunt is nog dat we een nieuwe plek moeten vinden voor de gasflessen, die
verzekeringstechnisch niet in de opbergruimte aan de Oude Boekeloseweg mogen staan. Dus weet iemand
een plek waar het wel kan, wij houden ons aanbevolen.
 
Op 19 november vindt er een gesprek plaats met de Stichting Kennedymars Haaksbergen. Inmiddels hebben
Hennie en Jan samen met Thea Stortelder alvast de financiële zaken over de jaren 21, 22 en 23 doorgenomen.
Gezien het late tijdstip is het de vraag of een overgang al per 1 januari 2025 haalbaar is of dat we deze
doorschuiven naar zo snel mogelijk daarna.
Hennie Klootwijk, penningmeester en wnd secretaris
 
NIEUWE LEDEN:
we mochten vanaf 1 oktober weer 2 nieuwe leden verwelkomen.
Dhr. Johan Olthof, Hengelo
Mw. P. Bos, Ahaus-Alstätte
Hartelijk welkom, we hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij onze vereniging.
 
Anny Hilderink, ledenadministratie
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Agenda januari, februari, maart en half april 2025
DDWW = Door De Weekse Wandeling
 
02 januari, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
Na de wandeling Nieuwjaarsborrel met de “beheerders” van de AVH en de Schaapskooi
 
05 januari, Nieuwjaarsstuif leden (zie elders in dit blad)
 
06 januari, Bestuursvergadering in het Gängelhuuske
 
09 januari, De DDWW start om 09.00 uur vanaf De Schaapskooi, Schapendrift 11, Haaksbergen
 
14 januari, Vergadering Beheercommissie in het Gängelhuuske
 
15 januari, Vergadering Commissie Wandel Evenementen in het Gängelhuuske.
 
16 januari, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
13 januari, De DDWW start om 09.00 uur vanaf de Kantine Atletiek Vereniging, Scholtenhagenweg 39,
Haaksbergen.
 
30 januari, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
03 februari, Bestuursvergadering in het Gängelhuuske
 
06 februari, De DDWW start om 09.00 uur vanaf De Schaapskooi, Schapendrift 11, Haaksbergen
 
11 februari, Organisatie Kennedymars Haaksbergen in het Gängelhuuske.
 
12 februari, Vergadering Commissie Wandel Evenementen in het Gängelhuuske.
 
13 februari, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
20 februari, De DDWW start om 09.00 uur vanaf de Kantine Atletiek Vereniging, Scholtenhagenweg 39,
Haaksbergen.
23 februari, Veen en Heidewandeling Haaksbergen (zie elders in dit blad)
 
26 februari, Vergadering Bestuur en commissies in het Gängelhuuske
 
27 februari, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
06 maart, De DDWW start om 09.00 uur vanaf De Schaapskooi, Schapendrift 11, Haaksbergen
 
11 maart, Organisatie Kennedymars Haaksbergen in het Gängelhuuske.
 
13 maart, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
19 maart, Vergadering Commissie Wandel Evenementen in het Gängelhuuske.
 
20 maart, De DDWW start om 09.00 uur vanaf de Kantine Atletiek Vereniging, Scholtenhagenweg 39,
Haaksbergen.
 
27 maart, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
31 maart, Bestuursvergadering in het Gängelhuuske
 
03 april, De DDWW start om 09.00 uur vanaf De Schaapskooi, Schapendrift 11, Haaksbergen
 
10 april, Start DDWW om 9.00 uur bij Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen
 
16 april, Algemene Vergadering
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Verslag KM door Janine
Beste mensen,
 
Wat een pracht van een 36e editie hebben wij gehad!
Deelnemersaantallen waren geweldig, het weer kon
niet beter en dit jaar niet of nauwelijks perikelen in
verband met het reizen met openbaar vervoer of op
de weg.
 
En zoveel mooie complimenten in ontvangst
genomen. Zowel van deelnemers als van vrijwilligers.
Dat is nu precies zoals wij het graag willen: een
wandelevenement & feestje voor alle betrokkenen.
 
De routes werden geroemd evenals de inzet &
enthousiasme van de vrijwilligers. Dank aan eenieder
die ons evenement mede mogelijk gemaakt heeft.
Daarmee bedoelen we onze eigen vrijwilligers maar
ook de verschillende vrijwilligers van het Rode Kruis en
de rustposten zelf. Samen maken we het evenement
tot een succes!
 
Ook een groot dankjewel voor alle sponsoren die
(weer) hun medewerking hebben verleend aan ons
evenement. Zo fijn dat jullie dit voor ons en onze
deelnemers doen.
 
De vrijdag begon traditiegetrouw met het koffie
zetten, brood smeren in het clubhuis, pijlen van de
routes, markeren van de parkeerplaatsen, inrichten
van de sporthal, rondbrengen van alle materialen
naar de rustposten enz. Een hele klus die
voorbereiding. Als alles gedaan is, kan het feest
beginnen.
 
De wandelaars beginnen binnen te lopen voor de
start van de Avond Mini Kennedymars op
vrijdagavond. Dit jaar zijn er op deze afstand meer
deelnemers dan andere jaren. Het begint hoe langer
hoe meer bekendheid te krijgen.
Nadat zij op weg zijn gegaan, komen de deelnemers
aan de andere afstanden binnenlopen. Het wordt
gezellig druk in de sporthal. Gelukkig is er meer dan
voldoende plek.
Als het tegen tienen loopt gaat onze presentator,
Patrick ten Voorde, samen met de opener van dit jaar,
Peter Haas, naar buiten voor het openingswoord en
startsein. Peter uit Munstergeleen, Limburg is een man
van 83 jaar die op 7-9-2024 nog zijn 135e
Kennedymars in België heeft gelopen. Respect!

Om 22:00 uur precies klinkt het startsein en gaan 500
wandelaars op weg. Elk jaar weer een hoogtepunt
om naar te kijken voor ons als organisatie, die lange
stoet wandelaars. Voorafgaand door een paar
motorrijders.
 
Eerst een stukje buitengebied, dan naar de Veldmaat
op naar de 1e doorlooppost bij J.P. van de
Bentstichting. Een hele leuke plek voor een beker thee
en de welbekende krentenbol van Bakker Bart.
Daarna naar rustpost ’t Meuken in de Hoeve waar
slagerij Broekhuis een paar kratten broodjes en
schotels warm vlees / hamburgers heeft neergezet.
Smullen maar. De 21 km gaat dan op weg naar de
finish terwijl de 42 en 80 km doorlopen naar de 3e post
bij ’t Proggiehoes in Beckum. Op deze gezellige
rustpost wordt een banaan en appel uitgedeeld. Ook
een boterham ham/kaas is ruimschoots aanwezig op
deze post. Dan weer in de benen en naar BSC Unisson
de Zweede in Boekelo. Daar zijn de vrijwilligers van de
rustpost zelf in de weer met het uitdelen van een lekker
soepje. Daar zijn de deelnemers na zoveel kilometers
wel aan toe. Nadat ze opgewarmd zijn weer op weg.
Ditmaal naar scouting de Klomp waar ze voorzien
worden van een plak ontbijtkoek en frisdrank. Wat
nog rest is de weg naar voor de 42 km de finish en
voor de 80 km het ontbijt in de sporthal.
 
Na een welverdiende rustpauze en wat gegeten te
hebben gaan de Kennedymars deelnemers
beginnen aan de 2e lus. De 1e post is de Wakel in ons
prachtige natuurgebied. Even weer een stempel
halen en een hapje/drankje doen. Dan genieten van
een mooie wandeling op weg naar Erve Dalenoord.
Daar staan de vrijwilligers klaar met een kopje bouillon
en/of een lekker yoghurtje. Een keer wat anders dus
als versnapering. De volgende rustpost is ingericht in
het Kleine Kerkje Buurse. Deze locatie blijft een
attractie op zich, zo mooi. Door het veen- en
heidegebied te lopen overdag is geweldig. Zoveel te
zien en beleven. Ook een natuurbrandoefening van
de Brandweer.
“Het was druk vanochtend in het Buurserzand. Naast
de vele wandelaars van de Kennedymars en overige
natuurliefhebbers waren er ook de nodige
brandweervoertuigen te zien.
Samen met een aantal andere kazernes uit Twente
hebben we deelgenomen aan een oefening
natuurbrandbestrijding. Bereikbaarheid en bluswater
is altijd een uitdaging in de natuur en een
natuurbrand vraagt dan ook vaak de inzet van vele
auto's. Vanmorgen oefenden we deze samenwerking
door samen een fictieve natuurbrand te bestrijden.”
Bron: Facebook Brandweer Haaksbergen.
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Dat hebben de deelnemers toch maar gratis
aangeboden gekregen als extraatje. Aangekomen
op post Niekerkerweg even bijkomen van al dat
prachtigs. Dan volgt er nog 1 rustpost bij Erve Honesch
voordat de finish in de sporthal in zicht komt.
Op alle doorloop-/rustposten en finish zijn de
deelnemers enorm verwend door de vrijwilligers. Dat
maakt dat ze bijna allemaal de finish halen.
Geweldig!
 
En laten we de andere vrijwilligers niet vergeten:
postopeners, postsluiters, Vliegende Hollander,
facilitair, start-/finishbureau, centrale post en andere/
overige ondersteunende functies. Ook jullie hebben
je uiterste best gedaan en alles gegeven. Super!
 
Hebben jullie de foto’s al bekeken? Er zijn weer mooie
plaatjes geschoten. Kijk maar eens onderaan de
pagina op
www.kennedymarshaaksbergen.nl/nieuws  
 
Vragen/aanmeldingen/opmerkingen of andere
zaken kunnen doorgegeven worden via email aan
secretaris@kennedymarshaaksbergen.nl
 
Met sportieve groet,
 
Bestuur Stichting Kennedymars Haaksbergen
Dianne, Jurgen, Ben, Erwin, Johan en Janine

Aantal wandelaars:
Onderdeel Afstand  Voor-

inschrijving
Na-
inschrijving

Totaal  Niet
gestart

Deelnemend  Uitgevallen

Kennedymars 80km 273 6 279 82 247 23
Nachtwandelmarathon 42 km 110 11 121 22 99 1
Halve nacht 21 km 129 27 156      
Dagwandelmarathon42 km 48 16 64      
Halve dag 21 km 105 66 171 17    
Mini KM 10 km 51 41 92      
Avond Mini KM 10 km 71 26 97      
Totaal   787 193 980      
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Vrijwilliger bij de Kennedymars
Vrijdag 19 september zijn Stefan en ik om 9 uur in de ochtend bij het Gängelhuuske. Stefan gaat samen met
Erwin Bosman de materiaalwagen bemannen. Zij zijn dan ook vanaf dat moment tot zaterdag half acht ’s
avonds druk met bevoorraden van de posten, het opruimen van de posten, verkeersregelaar, splitsing borden
plaatsen en wat al niet meer op hun pad komt.
 
Zelf ga ik samen met Gerard Vaanhold de dagroutes bepijlen. We kiezen ervoor om eerst de tweede lus van
de 80 km te bepijlen, waarbij we ons op de splitsing van de 2e lus en de dagwandelmarathon splitsen zodat
ook dit extra lusje voor de dagwandelmarathon is bepijld, vlak na de watermolen kunnen we dan samen
weer verder. Rond 13:15 uur zijn we bij de sporthal en nemen we even een broodje kroket. Hierna neemt
Gerard de 10 km voor zijn rekening en zal ik de dag halvewandelmarathon voor mijn rekening nemen. Om
16:15 uur ben ik terug bij de sporthal, fiets dan naar het Gängelhuuske om de fiets alvast in de auto te doen
en rij dan weer terug naar de sporthal. Hier kan ik dan nog helpen bij het opzetten van de boog. Zodra Stefan
er ook is rijden we even op en neer naar Enschede om thuis te eten en doe ik nog andere kleren aan. Hierna
rijden we terug naar de sporthal. Nu kom ik in mijn rol van de vliegende Hollander en uitvallersauto.
 
Wat komt er zoal op mijn pad:

•   Na de start van de Kennedymars en de overige afstanden is het tijd om de boog vanaf de start te
verplaatsen naar de finish bij de ingang van de sporthal.

•   Om 23:30 uur breng ik Annie Botterhuis en nog een vrijwilliger naar de doorlooppost aan de
Nachtegaalstraat.

•   De 1e uitvaller dient zich aan en ik rij naar de Klaashuisstraat ter hoogte van de Grevelinkstraat, ik zie 3
wandelaars waarbij een heer uit Beckum zich niet lekker voelt, hij rijdt met mij mee terug en de 2 dames
vervolgen hun weg.

•   Hierna wordt het tijd om de 2 dames bij de Nachtegaalstraat op te halen.
•   Een nachtmarathonloper heeft de splitsing gemist en is al terug bij de sporthal, en heeft dus een ½

marathon gelopen. In overleg met de Centrale Post besluiten we hem weg te brengen naar het
Proggiehuis in Beckum zodat hij per saldo toch een nachtmarathon loopt.

•   Hierna is het tijd om de materiaaljongens te helpen met het opruimen van de doorlooppost aan de
Nachtegaalstraat met hulp van de 1e uitvaller.

•   Hierna meldt zich via de App een uitvaller in Beckum, ik meld mij bij de Centrale Post alwaar Mark
Meijerink aangeeft dat ik ook nog iemand moet ophalen bij de Wolfkaterweg/Beckumerveldweg. Bij het
Proggiehuis in Beckum aangekomen blijken er 2 wandelaars mee te willen.

•   Hierna rijden we door naar de Wolfkaterweg/Beckumerveldweg echter er is geen wandelaar te zien die
met ons mee wil rijden, iets verder keren we weer om en kijken nogmaals en net als ik Mark wil bellen
dat er niemand is appt hij dat de wandelaar al is opgehaald door zijn vrouw. De wandelaar had
ondertussen al 3x naar Mark gebeld waar de uitvallerauto bleef, maar helaas ik ben geen Max
Verstappen.

•   Terug bij de Bouwmeester blijken er pijlen bij de rotonde bij de Jumbo weg te zijn, in de hoop dat ze in
de bosjes liggen loop ik erheen maar niets te zien, omdat in het clubhuis wel pijlen zijn neemt Jurgen
de Wit mijn taak bij de rotonde over zodat ik pijlen kan ophalen bij het clubhuis en vanaf de rotonde tot
aan de Bouwmeester de pijlen er opnieuw aan kan zetten. Dus volgend jaar heeft de vliegende Hollander
ook ’s nachts pijlen bij zich.

•   Even later kan ik op pad naar Boekelo waar een wandelaar ook opgehaald wil worden. Een student
die zich had laten overhalen met een aantal andere om de Kennedymars te gaan lopen, uiteindelijk
bleef hij en de initiatiefnemer over maar hun tempo was te verschillend en hij had zich eigenlijk kapot
gelopen.

•   Net als ik koffie naar de rustpost Dalenoord aan de Leppeweg (vlakbij het Rutbeek) wil brengen meldt
zich de volgende uitvaller aan en rij ik eerst weer naar Boekelo.

•   Terug bij de sporthal haal ik eerst 2 thermoskannen op bij het clubhuis. Hierna breng ik de koffie naar
Dalenoord. Hier kan ik meteen een uitvaller meenemen die we thuis in Haaksbergen afzetten.

•   Terug bij de Bouwmeester kan ik nog een keer naar Dalenoord om een jongedame mee terug te nemen.
Zij behoorde tot een groep van een 10-tal personen die elkaar hadden leren kennen tijdens een
jongerenwandelreis in Noorwegen alwaar ook het idee ontstond om mee te doen aan een Kennedymars.
Ook de begeleiders van die reis lopen met hen mee en geven aan dat de jongedame echt even moet
slapen. Terug in de sporthal krijg ik hulp van een Havocdame en halen we een judomat uit de berging
en plaatsen die in een kleedkamer met wat kussentjes erop, een prima slaapplaats, een deken kunnen
we niet bemachtigen.

•   Hierna breng ik ook koffie naar de Niekerkerweg.
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•   Op de terugweg naar de sporthal breng ik nog eerst ranja naar de rustpost Honesch.
•   Terug bij de Bouwmeester neem ik een fleecedeken mee naar binnen en leg deze over de jongedame

heen die slaapt als een os.
•   Hierna vraagt Janine mij om kamferspiritus voor het Rode Kruis te halen. Ik vraag dan ook aan het Rode

Kruis welke en hij raadt mij aan om een grijze kist (al teruggebracht door de materiaalwagen vanuit de
rustpost het Meuken) uit het clubhuis te halen omdat daar vast wel kamferspiritus inzit. Dus een ritje op
en neer naar het Gängelhuuske.

•   Terug in de sporthal blijkt de jongedame nog steeds te slapen als een os.
•   Dan volgt de melding dat er een tweetal wandelaars opgehaald moeten worden op het Kommiezenpad

waar het fietspad een karrespoor ernaast krijgt, dus dat wordt een eind op een karrespoor rijden met
de hoop dat we niet vast komen te zitten, immers de wagen van Jan Overbeek de postopener kwam
tot aan de bodemplaat vast te zitten en is later overdag met een trekker vlot getrokken, gelukkig zonder
schade. Gelukkig valt het mee en bereik ik de 2 wandelaars en heb zelf ruimte om te draaien. Al pratende
blijken het de ouders te zijn van 1 van de begeleiders van de Noorwegenreis en kennen ze het groepje.

•   Terugkomend bij de sporthal leid ik ze naar de kleedkamer en de jongedame wordt net een beter
wakker, kunnen ze mooi even bijpraten.

•   Even later moet er een wandelaar opgehaald worden bij de Meddelerweg, een wandelaar waar de
postsluiters Gerald Bosman en Wim Nijland al een tijdje achteraan rijden/lopen en die aan het zwalken
is. Zij hebben dan ook besloten om de wandelaar te laten stoppen. Hij is het er niet helemaal mee eens.
Terugkomend bij de sporthal ziet een bekende hem en vraagt hoe het is. De wandelaar geeft aan dat
hij gestopt is en de bekende zegt een verstandig besluit, zelfs nadat hij zegt maar ik moest stoppen was
de reactie nog steeds heel verstandig. En ja, vorig jaar moest ik hem halen uit Duitsland waar de route
toen al niet meer heen ging dus ook ik vind het een juiste beslissing van de postsluiters.

•   Ik zie de jongedame die inmiddels haar startkaart heeft ingeleverd maar geen medaille heeft gekregen
die ze eigenlijk wel erg graag wilde had ze mij al verteld. Dus ga ik er achteraan want we zijn er immers
voor de wandelaars. Ze is blij met de medaille en ik denk het kan nu 2 kanten op of ze loopt nooit meer
een Kennedymars of denkt later kijkend naar de medaille ik wil hem toch wel echt verdienen en gaat
toch nog weer een Kennedymars lopen, waarbij ik dan hoop in Haaksbergen.

•   We lopen tegen het einde van de dag aan en de laatste uitvaller meldt zich via de postsluiters en ik rij
naar de Rondweg/Klaashuisstraat, zo vlak voor de finish een hard gelag.

•   Hierna beginnen we met het opruimen en het terugbrengen van het materiaal naar de voorraadloods
aan de Oude Boekeloseweg.

Hierna sluiten we af met een drankje in de sporthal. Al met al bijna 35 uur in touw geweest waarbij we met
zijn allen de wandelaars en onszelf een mooi evenement hebben bezorgd.
Hennie Klootwijk
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Verjaardag DDWW, afscheid Harm
 
Donderdag 27 september hebben we onze 27e
verjaardag gevierd met de jaarlijkse fiets-
wandeltocht. Dit jaar was de opkomst ook weer goed,
44 deelnemers hadden zich aangemeld.
9 uur stipt zijn we per fiets vertrokken vanuit het
Gängelhuuske, met een voor de deelnemers
onbekende bestemming. Voor een aantal bleef de
bestemming lang onbekend, doordat Jozef, die dit
jaar de route uitgezet heeft, er een heuse kruip-
sluipdoor route van had gemaakt. We kwamen zelfs
over voor velen nog onbekende fietspaden.
De weersvooruitzichten waren de hele week slecht, er
was veel regen en wind voorspeld. Gelukkig klopte de
voorspelling niet en hebben we genoten van een
mooie dag. Zonder een spat regen. Onze
bestemming dit jaar was Café Halfweg in Beckum,
ons startpunt voor de wandelingen. Hier zijn we
verwelkomd met koffie en appelgebak met slagroom.
 
Na de koffie hebben we ons opgesplitst in twee
groepen. Eén groep voor de zes kilometer en een
groep voor de negen kilometer. Na de prachtige
wandelingen, dit jaar uitgezet door Jozef, hebben we
genoten van een goed verzorgde en lekkere lunch
bij Café Halfweg.
 
Voordat het buffet geopend werd is er nog even
stilgestaan bij het afscheid van Harm.
De afgelopen 22 jaar zijn onze fiets- en wandelroutes
steeds uitgezet door Harm. Dit jaar was de eerste keer
dat deze routes niet door Harm zijn uitgezet. Helaas
heeft Harm aangegeven dat hij ook stopt met de
donderdagochtend wandelingen.
Harm heeft ontelbaar veel routes gecontroleerd en
aangepast om ervoor te zorgen dat de wandelingen
op donderdag goed verliepen. Door een luid lied
“Harm bedankt, Harm bedankt”   en een hand voor
iedereen is er door de wandelaars afscheid van hem
genomen.
Dit jaar was de fiets- en wandelroute uitgezet door
Jozef. Een heel mooie fiets- en wandelroute. Ook voor
Jozef was er een bedanklied door de wandelaars.”
Jenny de Pijper
 
27e VERJAARDAGS ACTIVITEITEN GESLAAGD
Zoals in bovenstaande artikel staat heeft Jozef Klein
Kiskamp de fietstocht en de wandeling uitgezet voor
de 27e verjaardag. Gezien de goede reacties is hij
hierin “vol lof” geslaagd.
 
Na de fietstocht van 16 kilometer, prachtig en
afwisselend vanuit Haaksbergen, Sint Isidorushoeve
en Bentelo, kwamen we weer dicht bij huis. Beckum
een kerkdorp van Hengelo was de plek waar wij
gingen wandelen. De wandeling door het Altena-bos
en Stepelerveld, voor sommigen een bekend gebied,
voor anderen een onbekend gebied. Over dit
Landgoed is ook veel te vertellen.

Bij café Halfweg kunt u genieten van een
welverdiende rust, daarom ook gekozen als
vertrekpunt deze dag.
Na de koffie en appelgebak verlieten we café Halfweg
en gingen we door de tunnel de drukke weg
onderdoor en kwamen op het kerkplein uit. Hierover
is een leuke anekdote te vertellen: de eerste kerk was
een ‘waterstaat kerk’ en bestond al in 1854. Pastoor
Osse werd in 1907 benoemd als pastoor van deze
kerk.
Midden jaren dertig werd hij benoemd als
Bouwpastoor van de nieuw te bouwen kerk. Hij wilde
een ruime grote kerk met een toren die hoger was
dan van alle andere kerken in de omgeving.
Aangezien zijn plannen (schetsjes) werden
afgekeurd was hij ontevreden met deze nieuwe kerk.
Hij wilde geen feest bij de ingebruikname van de kerk
op de eerste Pinksterdag, 5 juni 1938. Zijn preek was
zeer kort, hij zei: ‘’’t is een vromd godshoes, alleen de
steene bunt van Osse”. De stenen kwamen namelijk
van zijn oudershuis, Steenbakkerij Osse uit Losser. Na
deze woorden verliet hij abrupt de preekstoel.
 
Zoals helaas met veel kerken gebeurt de laatste jaren
is deze kerk ook enkele jaren geleden gesloten. De
bevolking van Beckum wil deze kerk graag behouden
en er zijn diverse plannen gemaakt voor het behoud.
De kerk wordt niet 'volgestopt' met woningen, zoals
aanvankelijk één van de plannen was, wél is er het
plan om in de aangrenzende pastorie 4 tot 7
huurwoningen voor starters te realiseren. Het schip
van de kerk zou dan behouden moeten blijven voor
sociale functies, zoals trouw- en rouwdiensten en
concerten, met daarbij nog wat ruimtes voor
bedrijven op een nieuw te realiseren verdiepingsvloer.
 
Vanaf het kerkplein kwamen al we snel in het
Stepelerveld en Altena’s-Bos. Het natuurgebied hoort
bij het landgoed Twickel. Wij wandelden deze morgen
door het afwisselende natuurgebied, bossen met
statige bomen, heidevelden, vennetjes en komen ook
over eeuwenoude boerenerven met landerijen.
Opvallend was voor ons de vele graafwerkzaamheden
in het gebied. De vraag was wat gebeurd hier? Welke
grote leiddingen worden hier gelegd? Het raadsel
werd enkele dagen later opgelost. “Het gebied
Stepelo tussen Haaksbergen en Beckum verandert de
komende tijd door de aanleg van een
transportleiding voor het zout dat straks in
Haaksbergen geboord zal worden. Dit zout zal dan
via een leiding naar Hengelo getransporteerd gaan
worden. De bovenste grondlagen worden afgegraven,
een tijdelijke bouwweg aangelegd en dan bereidt de
aannemer de drainage (droog maken grond) van
de leidingsleuf voor. Deze werkzaamheden vinden op
dit moment plaats op de percelen aan de noordzijde
van de N18, van Beckum richting Haaksbergen. Als
de werkzaamheden klaar zijn zie je er niets meer van”.
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In het Altena’s-Bos stond ooit een kasteel van Jan van
Beckum, wiens vrouw Ursula uit Oost Friesland stamde.
Of dit te maken had met de overgang van haar en
Jan’ s zuster tot de nieuwe leer is onbekend.
De freules Maria en Ursula van Beckum zijn rond 1540
afvallig geworden van de Roomse leer en sloten zich
aan bij de doopsgezinden. Na vele verhoren werden
ze door de toenmalige heer van Twickel, Goossen van
Raesfeld veroordeeld tot de brandstapel.
 
De 6 kilometergroep gaat het landgoed verlaten, we
gaan richting de Wolfkaterweg. Voordat we deze weg
bereiken zien we op het pad dat we lopen rechts van
ons een enorme beuk. Deze wordt ook wel de
Napoleonbeuk genoemd. Het verhaal gaat dat het
leger van Napoleon daar kort na het jaar 1800
uitrustte. Napoleon zelf bond er zijn paard aan vast
en viel tegen de beuk aan in slaap. Dit veengebied
is wel vaker middelpunt van strijdende partijen. In
1591 zijn 160 soldaten van het Spaanse leger
omgekomen. Het Staatse leger van Prins Maurits
onder leiding van Krijgsman Swatenhondt lokte het
Spaanse leger in een hinderlaag. De Spaanse
soldaten vluchtten het ven in en vonden daar de
dood.
 
Wij liepen maar een klein stukje op de Wolfkaterweg,
we vervolgden onze route langs de bosrand en ander
kant van het zandpad een maisveld. Hier was het
oppassen, de weg was slecht door de vele gevallen
regen. Ongemerkt kwamen weer op de verharde weg
en voor ons doemde in de verte de kerktoren weer
op. Via de Kerkweg kwamen we weer op het kerkplein
en het eindpunt van de wandeling. De drankjes
smaakten goeden, toen de 9 kilometer binnen was
konden we genieten van een uitstekend lunchbuffet.
 
Rond 15 uur gingen de deelnemers huiswaarts. De
begeleiders bleven nog wat napraten. Tijdens deze
nazit werd Harm (zie foto) bedankt voor zijn inzet en
samenwerking gedurende 22 jaar in de commissie
DDWW. De begeleiders boden hem wat winterse
drankjes aan.
Hennie Horst.
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Busreis 5 oktober
Jaarlijkse busreis zaterdag 5 oktober gezellig en
goed verlopen.
 
Op zaterdag 5 oktober hielden we onze jaarlijkse
busreis. Om precies 8 uur vertrokken wij in een
dubbeldek bus naar Epe. In deze bus was plaats voor
zeventig personen. Op enkele plaatsen na was deze
ook nu weer vol. Bij het vertrek werd ons medegedeeld
dat we om 10.15 uur in Epe zouden zijn en dat lukte
prima.
 
Tijdens de busrit vertelde onze ‘reisleider’ en
organisator Hennie Klootwijk wat naast het wandelen
te zien en doen was in deze leuke toeristisch plaats.
Hij noteerde ook welke afstand de wandelaars gingen
lopen, hij schreef de wandelaars en verzag ons van
een prachtig uitgevoerde routeboekje. Wij konden op
weg gaan of eerst nog koffie drinken in het fraaie
verenigingsgebouw WIOS Epe, gelegen in de
nabijheid van het gemeentelijk bosgebied. 

        Wandelaars voor startlocatie WIOS Epe
 
De koffie was heerlijk en ook goedkoop zoals alle
consumptieprijzen en versnaperingen die in het
verenigingsgebouw op het start- en eindpunt
verkrijgbaar waren. Alles was in handen van de leden
van WIOS zelf.
 
Prachtige Wandeling
Als we de koffie en een broodje ophebben gaan wij –
dat wil zeggen Henriëtte, Marieke, Tonnie en Hennie
- op weg voor de 10 km. Het eerste stukje van de route
ging door het dorp. Maar al snel waren we al in
gemeentelijk bosgebied.
 
In het begin was het nog wat fris met wat grondmist
en wat flarden mist tussen de bomen. Het zonnetje
deed ondertussen al zijn best om er door te komen.
De schitteringen tussen de bomen door leverden
mooie foto's op. De route was aangegeven met
vierkante gekleurde bordjes (10x10 cm) een wit
bordje was rechtdoor. Rood bordje met R was rechtsaf
en een geel bordje was linksaf. Ook de splitsingen
voor de verschillende routes waren duidelijk
aangegeven.

Wij genoten van de afwisselende wandeling door
bossen, langs de sprengen en over de hei. Prachtige
vergezichten over de heide en vennetjes.
Op diverse plaatsen in de bossen en langs de wandel
en fietspadden was duidelijk te zien dat er veel zwijnen
door de natuur zwierven. De randen langs deze
padden waren erg omgewoeld. We merkten samen
op dat de zwijnen ( zie foto) overdag rusten en wij ze
gelukkig niet tegen kwamen.

De rust was voor alle afstanden Kampeerterrein De
Klippen, dit is een rustig, niet al te groot
kampeerterrein direct gelegen aan de bosrand van
de noordelijke uitlopers van de HOGE VELUWE. Het
was hier druk, de vele stoelen en banken waren bezet.
Gelukkig vonden we nog wat stoelen en ook hier
smaakte de koffie voortreffelijk.
 
Na de koffie vervolgden wij de route, het zonnetje
scheen, heerlijk genieten van een mooie herfstdag.
De route na de rust was prachtig. Wij konden genieten
van een uitgestrekt heideveld, helaas niet paars
gekleurd meer. Wandelaars die in het zonnetje van
hun meegenomen broodje en drankje zaten te
genieten. De bankjes, boomstammen en andere
plekjes om te zitten waren regelmatig gevuld. Het was
ook nu klimmen en trapjes lopen. Volgens de route
moesten we lang het hertenkamp gaan ……… maar
daar waren we de route even kwijt. Wij hadden niet
goed opgelet. Wij kwamen op een verharde weg uit
en uiteraard geen bordjes meer. Wel zagen wij
midden in het bos een mooie Bistro met terras alle vier
vonden we het een geschikte plek voor een drankje.
Op het terras zaten redelijk wat mensen en voor de
kinderen was een kleine speelplaats. De soep die we
bestelden werd al snel gebracht en was heerlijk.
Na een klein uurtje (pauze) zetten we onze wandeling
voor, terug naar de plek waar we fout liepen. Maar al
snel zagen we wel waar we verkeerd waren gegaan.
We hadden de bordjes bij het Hertenkamp gemist.
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Het Hertenkamp  (zie foto) is een geliefde attractie in
de gemeente Epe. Het Hertenkamp bevindt zich aan
de rand van het dorp en is een mooie plek waar de
bezoekers van dichtbij herten en andere dieren
kunnen bewonderen. Het Hertenkamp is niet alleen
een plek waar edelherten en damherten te zien zijn,
maar herbergt ook andere dieren zoals geiten,
pauwen, kippen en konijnen. Na de Hertenkamp liep
de route nog een stukje door het bos. Tot slot nog een
stukje door het dorp, bij het eindpunt hoefden wij ons
niet af te melden.
 
Wij gingen het centrum van Ede in, hier even wat rond
neuzen en natuurlijk ook een terrasje pikken. Om na
te genieten van de prachtige wandeling. Het was erg
druk in het toeristische dorp. Op diverse terrassen
zaten meerdere DIO-leden te genieten van het
heerlijke herfstweer.
Alle deelnemers aan deze busreis maakten de
wandeling op eigengelegenheid waarbij men koos
uit 5, 10, 15 of 20 km. Anderen genoten in het dorp,
daar was ook voldoende te zien.
 
Na de wandeling bezochten velen de Beeldentuin
Oudenhove. Deze tuin beschikte over 2,5 hectare
aangelegde tuin, grasland en bos. Volgens diegene
die In deze beeldentuin was geweest hadden ze
genoten van een verscheidenheid aan internationale
beeldhouwwerken van verschillende kunstenaars.
Alle beelden zijn gemaakt van duurzame materialen
en zijn van diverse afmetingen.
 
De deelnemers aan dit dagje uit konden ook een
bezoek brengen aan het museum in Zuuk bij Epe. Er
werden door de buschauffeur van onze bus een
achttal mensen naar dit museum gebracht. Zij
konden genieten van het Veluws boerenleven rond
1900. Het hart van dit museum, gevestigd in
rietgedekte Saksische Hallentype boerderij van 300
jaar oud, geeft de geschiedenis levendig weer. Op
het erf bevinden zich diverse bijgebouwen zoals de
varkensschuur en wagenschuur met historische
boerenwagens en gereedschappen, naast een
historische moestuin met vergeten groenten en een
boomgaard met oude fruitrassen. Vergeet ook niet
de educatieve bijenstal en de bloemenweide. Naast
de historische boerderij bevindt zich de moderne
kapschuur met wisseltentoonstellingen en de
museumwinkel.
 

Om 16 uur is iedereen weer bij het WIOS gebouw om
weer naar Haaksbergen terug te rijden. Deze terugreis
verliep voortreffelijk, ondanks een paar korte files
kwamen we na ruim 2 uur aan bij Bistro De Postkoets.
In deze bistro stond (?) een buffet voor ons klaar.
Natuurlijk werd er eerst een drankje – op eigen
rekening – gedronken. Jammer genoeg duurde het
nog wel even voordat we konden beginnen aan het
buffet. Het koude en warme buffet werd afgesloten
met een voortreffelijk toetjesbuffet. Tegen 20.30 uur
bedankten de deelnemers Hennie Klootwijk, de
organisator van de mooie heerlijk dag.  
 
Hennie Horst         
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Novemberwandeling
PUUR GELUK
 
Er zijn vele schrijfstijlen, in dit blad vinden we meestal een zakelijke of feitelijke stijl. Degenen die een wandeling
beschrijft doet het vaak vol enthousiasme, zodat je denkt: oh, daar wil ik ook wel eens heen! Als HK schrijft
heb je meteen een idee hoe zwaar de wandeling is, waar je zou kunnen overnachten en hoe je de dag het
best kunt indelen, de wandeling combinerend met andere zaken. Als HH schrijft leer je er wat van, in welk
jaar de molen werd gebouwd, wie in het kasteel Dorth woont of waar de naam van een straat van afgeleid
is. Als AvA schrijft denk je: jemig, zoveel woorden voor een wandeling god mag weten waar. Maar ja jongens,
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en elk vogeltje mag in de Gängelproat-kooi zingen. Dus het worden
weer weinig feiten en veel uitweidingen. Zou je behalve van impressionistische schilders ook van
impressionistische schrijvers kunnen spreken?
 
Zondag 3 november. Je zou zeggen: dikke jas, das, wanten aan. Niks hoor, de temperatuur was weliswaar
slechts 10 graden, maar doordat er volop zon was, bleek een fleece meer dan voldoende.
We vertrokken in Harfsen vanaf het Dorpshuus Hoeflo. Een routebeschrijving op papier ontbrak, zoals wel
vaker de laatste tijd. Een QR-code kon je wel downloaden en we kregen een calamiteitentelefoonnummer
mee. De gele pijlen waren bovendien niet te missen. Buiten hing een papier waarop je kon zien wanneer er
pauzeplekken in de route zouden zijn. Mijn voornemen was om de 12 km te doen, omdat ik al heel lang niet
meer dan 10 kilometer had gelopen. Maar door het mooie weer groeide het zelfvertrouwen en bij de eerste
splitsing viel de keus toch op de 18 km-route. Geen moment spijt gehad. Het was puur genieten, van het
begin tot het eind. Omdat het plan was over deze wandeling te schrijven was de blik bij voorbaat gericht op
fotogenieke plekken. Het bleken er thuis een stuk of 50 geweest te zijn. Die gaat de redactie echt niet allemaal
plaatsen natuurlijk, maar heus, de route was als het ware een wandeling door een toeristische folder.

Weilanden, bossen, boerderijen, sloten, heuveltjes, vijvers, een kasteelpark, essen, bruggetjes en dat alles in
de herfstkleuren goud, cognac, brons, rood, koraal, geel, koper met hier en daar nog wat heldergroen. Wel
grappig trouwens, een meneer beweerde dat de bladeren van de eik vroeger veel roder waren dan nu.
Misschien slijtage van de ogen meneer, zoals bij velen met het klimmen der jaren het geval is? Hij ontkende
dit; zou het dan komen doordat het geheugen soms een spelletje met ons speelt? Ik vond de bladeren in elk
geval fraai rood. Daarbij een prachtig blauwe lucht met hier en daar een wolkje, ach, puur geluk.
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Dat vonden de mensen ook die als de bekende drie kleine kleutertjes (weliswaar niet op een hek,
maar op een bankje) zaten te genieten. Ze gaven toestemming voor het maken van een foto mits erbij
vermeld zou worden dat ze uit Elburg kwamen. Bij deze.
 
 
 

Het geluk werd nog completer toen ik mijn
autosleutel verloor en terugkreeg van twee
attente mannen.
 
Twee aardige heren uit Eefde
Zorgden dat ik verder zweefde
Nadat ik mijn sleutels verloor.
Ze riepen attent en in koor:
Mevrouw! Kijk, hij heeft ze!
 
 
De pauzeplekken waren top, voldoende zitplaatsen binnen en buiten, schone toiletten, heerlijke soep, goede
koffie, ach, echt waar, het kon niet op die derde november 2024. Maar wáár we nu precies waren, welke
straat, hoeveel kilometer van huis…..helaas, niet iedereen is van de feitelijkheden, namen en getallen. Wel
zeker is dat de bekende DIO-wandelaarster “ kleintje”, ook wel mevrouw Schutte genaamd, ook aanwezig
was met haar man. Evenals drie wandelaars uit Enschede.
 
Ook opmerkelijk: een enorme berg suikerbieten. Op de foto gezet, maar die gaat de selectie zeker niet halen.
Temeer niet omdat ik niet weet waarom en waartoe ze daar verbouwd werden.
In Zeeland vindt je die bulten in de herfst overal en iedereen weet: die gaan naar Dinteloord en worden
kristalsuiker. Maar bij Harfsen?
Veevoer van de toekomst?
 
Nog iets wat je niet overal ziet: midden in een
particulier bos twee graven met grote grafstenen.
Blijkens het informatiebord ging het om twee
personen uit het verzet die daar omgekomen
waren in een schuilhut doordat er een
handgranaat naar binnen was gegooid.
Dat zijn van die momenten dat het even
wat minder zonnig lijkt.
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Ook vermeldenswaard: het geweizwammetje
Als de betreffende foto het haalt ziet u waarom
deze zwam zo heet en vergeet u het net als
ik nooit meer, maar of u hem ooit zult zien…..
Hij is beslist niet zo veel voorkomend als de
nevelzwam die overal in grote kringen te zien
valt deze herfst.

 
Lang verhaal kort: een prachtige wandeling,
dubbel prachtig door het geweldige weer en
puur persoonlijk memorabel door het volbrengen
van de 18 kilometer zonder een centje pijn.
Hoewel het eindpunt heel welkom was om een
heel andere reden: sanitair!!!

DDWW nieuws
In nummer 3 van onze Gängelproat hebben we vermeld dat vanaf januari tot en met augustus 2024 de
DDWW 1727 wandelaars op de been brachten. In september kwamen op vier wandelingen 190 personen,
oktober hielden we vijf wandelingen hier kwamen 232 wandelaars aan de start. Als we wandelaars van de
afgelopen drie maanden bij de 1727 lopers bij elkaar optellen komen we uit op totaal 1956 deelnemers.
 
Op donderdag 26 september vierden wij samen de 27e verjaardag van de DDWW. Elders in dit blad staat
een uitgebreid verslag over deze geslaagde dag Deze dag namen we afscheid van Harm van ’t Ende als
commissielid.
 
Op donderdag 24 oktober heeft de commissie DDWW na de wandeling vergaderd. Diverse zaken kwamen
die morgen aan de orde. Een korte evaluatie over de eerste zes maanden van 2024. Gezien de deelnamecijfers
een prima resultaat. Daarna werd de lijst met startplaatsen voor her eerste halfjaar vastgesteld. Ook in 2025
kunnen we weer terecht bij de Schaapskooi het 'Horstervennehoes', de kantine Atletiekvereniging
Haaksbergen en uiteraard het Gängelhuuske. De deelnemers krijgen medio december de nieuwe lijst.
 
Ook werd van gedachten gewisseld over de krapte van de begeleiders. Gelukkig heeft Imelda Belshof zich
bereid gevonden om mee te gaan draaien in deze groep. De commissie was verheugd dat zij mee gaat
draaien. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt ze voorgedragen als commissielid.
HH
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Klootschieten DIO en HWU
Klootschieten Wandelkring DIO en de Hengelose
Wandelunie op 27 oktober 2024
Zoals al vele jaren hebben we dit jaar 2024 ook weer
een klootschietevenement gehouden. WKDIO was dit
jaar gastheer. De week voorafgaand aan dit festijn
was spannend omdat de voorspellingen van het weer
niet zo gunstig waren. Maar achteraf gezien waren
de weergoden ons toch goedgunstig gezind. ’s
Morgens was het nog frisjes maar met het uur kreeg
de zon wat meer kracht, heerlijk herfstweer.
 
Om 9 uur waren de dames en heer al bezig met het
zetten van de koffie en het smeren van de
krentewegge. Johan Ordelmans was bezig met de
voorbereiding voor de strijd!!….
Hij had 48 aanmeldingen gekregen en dus de
groepen ingedeeld. Helaas kwamen die morgen een
aantal afmeldingen van de deelnemers. Dit veelal
door ziekte. 37 Personen gingen de strijd aan, verder
waren er twee dames die zorgden voor de drankjes
en hapjes onderweg.
 
Deze dames zorgen dat om 10.00 uur bij de
binnenkomst koffie of thee met een lekkere plak
krentewegge. Onderwijl wat bijpraten door
verschillende mensen die elkaar kennen. Een
algemene opmerking was dat er dit keer weinig
deelnemers waren. Tijdens dit praatuurtje kon men
een “lootje” trekken met het nummer van de groep
waarin men speelde. Kwart voor elf ging men met de
auto of fiets naar het speelveld zoals gebruikelijk bij
de “PV de Sterruiters”. Het was vrij druk hier en er waren
ook veel ruiters aanwezig daar die hun sport ook
wilden beoefenen op deze morgen.  
 
Door Johan en Ben werden de spelmaterialen, de
kloten, harken en de lijst waar men het aantal schoten
kon opschrijven uitgedeeld. Toen de eerste groepen
hun spulletjes hadden kon het spel beginnen. Te snel
achter elkaar vertrokken de volgende groepen. Dit
leverde soms vertragingen op tussen de groepen,
wachten dus maar. Langs het parcours liggen ook
sloten met water en lange begroeiing, evenals in
andere jaren ook veel oponthoud daardoor. Deze
sloten waren door de “gemeente” goed (?)
schoongemaakt waardoor het zoeken naar de kloot
snel ging. Dit jaar dus geen zoek geraakt kloten.

Ongemerkt kwamen bij de pauze, waar men kon
genieten van een lekker borrel Mümmelmann, een
pilsje of fris. Natuurlijk ontbraken blokjes kaas en worst
niet. Na deze hartversterking ging men verder. Het
werpen ging weer verder en de ene persoon gooide
wat verder dan de andere …… of dit door de
versnapering kwam is niet bekend. 
 
Toen men bij de finish kwam ging men weer naar het
Gängelhuuske. Hier werd onder het genot van een
drankje gewacht op het heerlijke stamppotbuffet.
Natuurlijk werd er ook gekletst over hoe men gespeeld
oftewel geworpen had. Daarnaast kwamen uiteraard
ook wandelverhalen op tafel. Gezellig gekletst dus.
 
In afwachting van het buffet bedankte ons bestuurslid
Jenny de Pijper de mensen die deze klootschiet
wedstrijd georganiseerd en de barverzorging
gedaan hadden. Daarnaast maakte zij het aantal
schoten bekend die werden geworpen door de
groepen. De groep met de meeste worpen kreeg als
prijs “een voetreis naar Rome en de eeuwig roem.
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Inmiddels was ook het stamppotbuffet gekomen”,
lekker hutspot, zuurkool, boerenkool alles met lekker
vlees zoals, spekjes, speklapjes, ribbetjes, hachee en
rookworst; slager Broekhuis had dit buffet ook heerlijk
verzorgd. Er werd dan ook volop gebruikt gemaakt
van het buffet.
 
Aan het eind van de gezellig dag bedankte een
bestuurslid van de HWU de WKDIO voor de ontvangst
en de goede verzorging. Hij nodigde de WKDIO uit
voor de jaarlijkse klootwerp sessie 2025 in Hengelo.
HH

Lambertus kermis Hengelo
Ieder jaar en dat al meer dan enkele eeuwen is er in
Hengelo Overijssel de Lambertus kermis. Van 18 tot
en met 22 september 2024 was de Lambertuskermis
terug in het centrum van Hengelo. De binnenstad
wordt dan het decor van de kermis. Oude en
vertrouwde attracties waren terug van weggeweest.
En een aantal nieuwe attracties maakte haar
opwachting. De Lambertuskermis is de grootste
kermis van Oost-Nederland. Inwoners vanuit heel
Twente en ook Duitse bezoekers genieten van deze
kermis. Zoals op diverse sites staat.
 
Als inwoner van het dorp Hengelo ben ik er evenals
voorgaande jaren geweest. Wat ik mij herinner uit mijn
jeugdjaren, alweer een halve eeuw geleden, dat het
op donderdagavond als ik er kwam overvol was. Zo
rond half acht. Nu, een halve eeuw verder op dezelfde
avond en zelfde tijdstip bijna niemand. De enige
attractie waar je voor op moet letten zijn jongeren die
voorbij scheuren op een fat bike of je omver lopen al
turend op hun mobieltje.
 
In sommige attracties kun je je voor minimaal € 4,- een
paar minuten laten radbraken en dan op naar de
volgende….waar staat die ergens.
Rondom de markt een walm van oliebollen,
Vietnamese dikmarkers, loempia’s, suikerspinnen en
noem maar op. Gelukkig staan ook in deze kramen
de meeste mensen achter de bar met de handen
over elkaar. Voor de kraam staat ook niemand in de
rij. Dat was een halve eeuw geleden wel anders.
 

Was ik er op het verkeerde moment, voor de
organisatie hopelijk wel. Hele organisaties binnen de
gemeente vergaderen hier het hele jaar over, over
deze bijzondere dagen.
Waarover??  
U zult wel merken aan bovenstaande dat ik geen
kermis mens ben maar ik zag deze avond dat er velen
net zo over denken.
 
Ik ben er geweest, wat een feest!
 
Heb er thuis maar een borrel op gedronken.
 
Dirk Haan
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Rabobank Clubsupport
Op donderdag 10 oktober kregen we de cheque van
de actie Rabo Clubsupport uitgereikt door Ellen
Volker, zelf ook een regelmatige deelneemster aan
de Zomeravondwandelingen.
Bij elkaar hebben we een bedrag van € 257,01
ontvangen. De Stichting Kennedymars heeft een
bedrag van € 282,90 ontvangen. Wij danken eenieder
die op ons gestemd heeft.
 
Hennie Klootwijk en Jurgen de Wit.

Volop actie rond het Gängelhuuske, maar gelukkig
wel de 'laatste' ronde!
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Sint Nicolaaswandeling matig bezocht
De jaarlijkse Sint Nicolaaswandeling die op 23 en 24 november werd gehouden werd dit jaar matig bezocht.
De weersgoden waren ons niet gunstig gezind, zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens de wandeldagen.
 
Veel jaren startten we bij sporthal de Els, maar gezien het feit dat we vanaf daar met name de korte afstanden,
door de aanleg van het industrieterrein en N18, geen mooie route konden uitzetten zijn we naar elders gegaan.
 
Dit jaar startten we vanaf camping Twente. Het Buurserzand biedt veel wandelmogelijkheden en ook de
ontvangst was goed. De rust was in Buurse in gebouw Irene. De wandelaars waren tevreden over de routes.
 
In het startlokaal werd op zondag de tombola gehouden en niet zoals andere jaren op beide dagen. Doordat
de dames en heer minder prijzen hadden binnen gehaald besloten ze deze actie maar een dag te houden.
De dames en heer hebben te kennen gegeven om te stoppen met deze actie, opvolgers zijn welkom, zie
elders in dit blad.
 
Matig bezocht staat boven dit verslagje. Op de zaterdag verschenen 93 wandelaars waaronder een
vereniging uit Zwolle, het Wipstrikkwartier, Zwolle met 35 personen (zie foto hieronder).
 
Hennie Horst
 
Aantal wandelaars:
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Ga naar rabobank.nl/klantenservice of bel: (053) 488 58 85.

Welke vraag u ook heeft; via internet of telefoon regelt u gemakkelijk zelf de

meeste bankzaken. Of dat nu gaat over het doorgeven van een verhuizing of

bijvoorbeeld het terugboeken van een automatische incasso.

Via internet en telefoon regelt u meer dan u denkt.

waar en wanneer 
het u uitkomt.

Een nieuwe pas
kunnen aanvragen

Indien onbestelbaar:  

Wandelkring DIO Haaksbergen, Molenstraat 56, 7481 GN Haaksbergen


